Medische experts over de
patiént die hun kijk op
het vak veranderde.
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DIE ENE PATIENT

Euthanasie

goed met haar ging. Ze

oogde moedeloos maar ook
geagiteerd. Het was een zondagmiddag,
ik had geen dienst, maar ik had toen
nog praktijk aan huis enze belde aan. 1k
had haar al een tijdlang niet gezien.Ze
leed aan terugkerende zware depres-
sies, geen enkele behandeling had haar
tot nu toe kunnen helpen. De laatste
keer was ze gedwongen opgenomen
omdat ze een gevaar vormde voor zich
zelf. Nuwasze kennelijkweer thuis.

‘tk liet haar binnen in het halletjeen
ze kwam meteen terzake. Ik wil dood,
zeize,en jijmoet me daarbij helpen. ik
besefte onmiddellijk datze serieus was.
Ik kende haar,wist hoeze leed onder
haar depressies.Ze was nog jong, begin
30, maar het was cen zielig hoopje mens,
aljaren.

‘Maar haar probleem ging ik indat
halletje niet even oplossen. Het isallang
geleden, ver voordat de euthanasiewet
werd ingevoerd. Stervenshulpwas toen

‘ oor het glas van de deurzag
D ik onmiddellijk dat het niet

nog gecompliceerd en al hele
maal bij psychiatrische pro-
blemen_Ze overviel me. lkwas
nog niet 2o lang huisarts, ik
had tijd nodig om nateden-
ken. inmijn hoofd zette ik
meteen een heel traject uit, ik
moest met haar psychiater
gaan praten en met haar fami
lie.1k stelde haarvooromde
volgende middag rerug te ko
men zodat we er rustig verder
over konden spreken.Ze
stemde toe.

‘Achteraf neem ik het me
zelf kwalijk dat ik haarver-
zoek nietzwaarder hebopge
nomen. Ik ben er te gemakke-
lijkvan uitgegaan datik haar
had gerustgesteld. Ik dacht
darzewel begreep datik niet
meteen ja kon zeggen. Ik
dacht ook dat het wat beter
met haar ging omdarzeweer
thuiswas. Maar ik was aan het
invullen. Ik had diemiddag
meteen met haar in gesprek

Ik wil dood, zei 7e,
en Jj moet me
daarbij helpen. Ik

moeten gaan, dan had ikge
weren hoeze eraan toewas. Ik
liet haar gaan opbasisvan een
eerste indruk en haar belofte
om terug te komen.

‘Ze kwam niet devolgende
dag Ik maakteer geenwerk
van.Maandagenzijn altijd
druk in een huisartsenprak-
tijk, ik hadzoveel anderedin-
gen aan mijn hoofd dat het
niet slecht uitkwam. tk ginger-
vanuit dat ze bij haar familie
verbleef en dat die mij bij pro-
blemenzou weten tevinden.

‘Woensdagochtend tijdens
hetspreekuur belde de politie.
Ze was viak bij mijn prakeijk
van een flat gesprongen. Of ik
haarwilde komen identifice-
Ten, Want ze was niet meer
roonbaar voor de familie. 1k
zie me daar nog staan inde
aulaop de begraafplaats. Die
ene dag uitstel was een dag te
veel geweest.

‘Haarouderszijn altijd boos op me
gebleven. Nee, niet omdatze dood was,
maaromdat ik haar niet had geholpen
meteuthanasie.

Ze hadden jaren met haar getobd, en
nu moest ze op zo'n vreselijke manier
haar leven betindigen.Ze wilden me
nooit meer zien.

‘Hetis numeer dan 35 jaar geleden,
maar het verhaal van deze jonge vrouw
heeft in de restvan mijn loopbaan mijn
houding tegenover euthanasie bepaald.
Levensbegindiging mag dan bij psychia
wrische problemen veel ingew ikkelder
zijn, het kan soms een humane oplos-
sing zijn. 1k heb gez ien waartoe eenwan-
hopig mens kan besluiten als die oplos-
sing uithlijft.

‘Aluijd als hetonderwerp weer in de
belangstelling is, keert zij terug in mijn
gedachren. Ik deed de deur voor haar
open diezondagmiddag en datr maake
me medeveranwoordelijk. Ze heeft
mijn twijfel uitgelegd alscen afwizing.
Ik had haarwillen helpen, het had niet
zomogen gaan.'



